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54 guzelaars

[34 mannen
20 viouwen
9 kapers

Op 11 juni 1977 voltrok zich de enige grootscheepse militaire
aanval op Nederlands grondgebied sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Om zes minuten voor vijf in de vroege ochtend openden
29 precisieschutters het vuur op een door negen Molukse
jongeren gekaapte trein bij het Drentse dorpje De Punt. In acht
minuten werden 15.000 kogels op eigen burgers afgevuurd.
Vervolgens gingen mariniers de trein binnen en ontzetten in
een paar minuten 51 gegijzelde passagiers.

Dit boek geeft na bijna een halve eeuw voor het eerst een
nauwkeurige reconstructie van wat er zich in die twaalf minu-
ten rond maar vooral in de trein afspeelde en toont aan dat een
aantal van de mariniers vijf van de negen Molukse actievoer-
ders executeerden.

De auteurs wisten als eersten documenten te bemachtigen
die tot 2053 als staatsgeheim geclassificeerd waren. De afloop
complementeert hiermee niet alleen de talloze publicaties
die sinds 1977 verschenen en nooit een exact beeld wisten te
schetsen, maar biedt ook geheel nieuwe inzichten. In hechte
samenwerking met forensisch patholoog Frank van de Goot
komen de auteurs na uitvoerig onderzoek van de originele
autopsierapporten tot een nauwkeurige analyse van de
dodelijke schoten.

Daarnaast spraken de auteurs met tientallen direct betrok-
kenen: gegijzelden, militairen, bemiddelaars en de toenmalig
verantwoordelijk minister. Dit levert een indrukwekkend en
aangrijpend beeld op van het verloop van de kaping en de
onderlinge verstandhouding die tussen de gijzelnemers en
gegijzelden in die drie weken en ook daarna ontstond.

De auteurs
Jan Beckers freelancejournalist, zet zich sinds begin jaren tachtig in voor het Zuid-
Molukse volk.
“ H Nona Lumalessil dochter van een KNIL-militair, zus van in de trein overleden actievoerder
6 Ronnie.
Junus Ririmasse kunstenaar, actievoerder De Punt.
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U wordt van harte uitgenodigd voor de presentatie van het boek Programma

DE AFLOOP, het drama van De Punt

12.15u

Waar: Dr.ents Museum 12.30u
Adres: Brink 1, 9401 HS Assen
Wanneer: Zondag 11 juni 2023 13.00u
Tijd: 13.00u - 15.00u (zaal open vanaf 12.30u) )
Graag ontvangen we uw opgave uiterlijk op 3 juni 2023
Bij voorkeur door te mailen naar lumalessil@live.nl
of via WA 0644073666
De aangemelde bezoekers krijgen, bij vertoning van de uitnodiging, vanaf
10.00 uur de gelegenheid om de tentoonstelling ‘Menyala’ te bezoeken.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.

Jan Beckers

Nona Lumalessil

Junus Ririmasse in memoriam
Bereikbaarheid per bus/trein:
Het Drents Museum ligt op circa acht minuten loopafstand van het Intercity- en bussta-
tion Assen. Vanuit het station loopt u naar het centrum via de Stationsstraat. Aan het
eind van de Stationsstraat steek je de Oostersingel over bij het zebrapad. Ga linksaf
en direct weer rechtsaf de Kloosterstraat in. Aan het einde van de Kloosterstraat ziet u
links om de hoek de ingang van het Drents Museum, aan De Brink 1. 15.00u

Parkeren:

Er zijn diverse parkeergelegenheden in de omgeving van het museum. Parkeergarages
in de directe omgeving zijn de parkeergarage Drents Museum aan de Torenlaan en de
parkeergarage Stadhuis aan de Doevenkamp.

Tjakalele dans

Ontvangst genodigden

Welkomstwoord ceremoniemeester

Ceremoniemeester:

Sprekers waaronder:

Boekpresentatie:

Ceremoniemeester:

Einde presentatie

Waarom bij elkaar gekomen
Waarom vandaag
Waarom dit boek

Njonja Soumokil

Hendrien Maat, destijds gegijzelde
Anna van de Starre,

destijds Rode Kruisverpleegster

Harry van Bommel, oud Tweede Kamerlid
Umar Santi,

woordvoerder Alliancy Rayat Maluku Selatan
Jan Beckers/Nona Lumalessil

De auteurs overhandigen de eerste drie
exemplaren van het boek aan leden van
derde generatie opdat de geschiedenis
bewaard en doorgegeven zal worden.

Slotwoord
Gelegenheid aankoop boek en laten signeren



